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Overgave

Ik geef mij geheel aan U over,

Mijn leven, mijn toekomst, mijn lot.
Met rustig blijmoedig geloven.

O Jezus, mijn heiland, mijn God!

Ik denk niet, ik vraag, redeneer niet,
Omdat ik het toch niet versta;

Ik voel, dat uw oog op mij neerziet,
Mij volgende, waarheen ik ga.

Ik voel, dat de Heer aan mijn zij gaat
Met vriendelijk vertroostend gezicht,
En als Zijne liefde mij bijstaat,
dan valt ook het moeilijkste licht.

Jacqueline van der Waals



Voor de dienst speelt de organist en bereiden we ons voor op
deze viering

Intrede

Welkom, door de diaken
- Wij gaan staan —

Intredelied: ‘Op Sions berg sticht God zijn heilige stede’
Psalm87:1en4, LB 2013

1. Op Sions berg sticht God zijn heil ge stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.

O Gods-stad, vrolijk zingen wij uw lof:

door uwe poort zal ieder binnentreden.

4. Zij zullen saam, de groten en de kleinen,
dansend de harpen en cimbalen slaan,

en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: ‘In u zijn al onze fonteinen’.

Woorden als Groet en Bemoediging

v. De Eeuwige zal bij u zijn.

g. God zal u bewaren.

v. Onze hulp is de naam van de Heer.
g. Die hemel en aarde gemaakt heeft.

v. Hoor mij, God

als ik tot U roep.

U ziet mijn verdriet,
U kent de vragen



die mijn gedachten vullen,

U weet hoe ik op kan zien

tegen de dag van morgen.

Versterk in mij het geloof

dat ik mijn weg niet alleen ga.
Troost mij met uw aanwezigheid,
vandaag en in de dagen die komen.
a. Amen.

- Wij gaan zitten —

We zingen een morgenlied: ‘Licht dat ons aanstoot in de
morgen’ Lied 601: 1 en 2 LB 2013

1. Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan

koud, één voor één en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.

Dat ik niet uitval, dat wij allen

zo zwaar en droevig als wij zijn

niet uit elkaars genade vallen

en doelloos en onvindbaar zijn.

2. Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen

of ergens al de wereld daagt

waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

Kyrie en Gloria ‘Geprezen zij God’ Lied 150a: 1 en 4, LB 2013



- Kyrie, is een gebed voor de nood in de wereld en/of het eigen
leven. Gloria, is een loflied tot God dat vanuit het kyrie als in
één adem gezongen —

1. Geprezen zij God! Gij engelenkoor

dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,

die allen daarboven tot dankzegging riep.

4. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd

aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.

Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

De Bijbel, gesproken en bezongen

Gebed om de aanwezigheid van Gods Geest

Eerste Bijbellezing: Hebreeén 6,9-12 (NBV 21)

sWe zeggen dit nu wel, geliefde broeders en zusters, maar we
zijn ervan overtuigd dat u iets beters wacht: uw

redding. .0Want God is rechtvaardig: Hij vergeet niet wat u
hebt gedaan, hoeveel liefde u aan zijn naam hebt betoond
door sinds jaar en dag steun te verlenen aan de heiligen. 11Het
is onze vurige wens dat ieder van u tot het einde toe dezelfde
ijver aan de dag blijft leggen, totdat alles waarop wij hopen
verwezenlijkt zal zijn, 12en dat u niet vertraagt en achterblijft,
maar in het spoor treedt van hen die dankzij hun standvastig
geloof de beloofde erfenis ontvangen hebben.

We zingen: ‘Heer, die mij ziet zoals ik ben,’



Lied 139:1en 7, LB 2013

1. Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,

Gij volgt mij waar ik ga of sta.

Wat mij ten diepste houdt bewogen,
"t ligt alles open voor uw ogen.

7. Gij hebt mij immers zelf gemaakt,
mij met uw vingers aangeraakt,
met toegewijde tederheid

mijn nieren en mijn hart bereid

mij in de moederschoot geweven,
mij met uw wonderen omgeven.

Evangelielezing: 1 Korintiérs 13, 1-13 (NBV 21)

Al sprak ik de talen van alle mensen en die van engelen — had
ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong
of een schallende cimbaal. Al had ik de gaven om te
profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle
kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen — had
ik de liefde niet, ik zou niets zijn. 3Al verkocht ik mijn
bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf
ik mijn lichaam prijs om te worden verbrand — had ik de liefde
niet, het zou mij niet baten. *De liefde is geduldig en vol
goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en
geen zelfgenoegzaamheid. >Ze is niet grof en niet zelfzuchtig,
ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, °ze
verheugt zich niet over onrecht maar vindt vreugde in de
waarheid. “Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze,
in alles volhardt ze. 8De liefde zal nooit vergaan.



Profetieén zullen verdwijnen,

klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan — °want ons
kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. °Wanneer
het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. *Toen ik
nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind,
redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het
kinderlijke achter me gelaten. 2Nu zien we nog maar een
afspiegeling, een raadselachtig beeld, maar straks staan we
oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik
volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. 13Dit is wat blijft:
geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootse daarvan is
de liefde.

We luisteren naar: ‘Al beheers ik alle talen’
Lied 3, uit Het liefste lied van overzee.

1.Al beheers ik alle talen,

kan ik engelen verstaan,

zonder liefde zou mijn spreken

hol op lege vaten slaan.

Refr: Liefdesgloed wordt gevoed
uit de bron van Gods tegoed.

2.Al is mij het zicht gegeven

dat geheimen openbaart,
zonder liefde is mijn weten

loze kennis en niets waard. Refr:

3.00k al wijken hoge bergen

voor mijn rotsvaste geloof,

zonder liefde zijn mijn woorden
van hun ware kracht beroofd. Refr:



4.00k al schenk ik heel mijn have

ga ik dapper door het vuur,

zonder liefde zijn gebaren

leeg van inhoud, kort van duur. Refr:

5.Meer dan hoop die ons doet leven,
meer nog dan geloven zegt,

is de liefde ons gegeven,

liefde als de hoogste weg. Refr:

Uitleg en verkondiging

Bij leven en bij sterven

De liturgische schikking

Op mensen laat de Eeuwige het licht van zijn ogen vallen.
Vroeger, vandaag en steeds opnieuw. God roept ons het leven
in, schenkt de levensadem en kent ons bij name. Wij staan in
zijn handpalm geschreven. Hij draagt ons, zelfs voorbij de
grens van onze dood.

Een roos wordt in de schikking geplaatst
We gedenken alle kinderen die geboren zijn, meestal
naamloos voor ons, maar door God bij name gekend.

Wij zingen: Lied 961, LB 2013 (2 x )

Niemand leeft voor zichzelf

niemand sterft voor zichzelf.

Wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan hem behoren wij toe.



Wij bidden, gezamenlijk:

O Eeuwige, laat merken

wat liefde kan bewerken

hier in een vertrouwde kring.
Laat niet ons hart verkillen,
maar ons verdriet verstillen

tot dierbare herinnering. Amen.

Wij noemen de namen van hen die ons het leven gaven,

hun liefde en vriendschap.

Van hen die onze dagen en nachten deelden.

Vol herinnering zijn onze gedachten, van verdriet omdat hun
leven ten einde ging, van dankbaarheid om wie zij voor ons
waren. Laat hun naam niet vergeten raken.

Laat ons verbonden blijven met wat zij ons nalieten.

Dat God hen verzamelt bij zijn getrouwen, in zijn eeuwig licht,
dat geloven wij.

Gedicht: Overgave, Jacqueline van der Waals

Wij noemen de namen, ontsteken hun gedachteniskaaars:

Roelof Frensen
Geboren 17 juni 1938. Gestorven 30 november 2023.

Hendrikus (Rikus) Kiers
Geboren 20 december 1936. Gestorven 30 december 2023.

Hendrikje (Hennie) Pronk — Kiers
Geboren 4 september 1936. Gestorven 24 januari 2024.



Fennegien (Fenny) Eising — Kremers
Geboren 15 mei 1936. Gestorven 12 juni 2024.

Antoon (Anton) Bening
Geboren 26 maart 1935. Gestorven 30 augustus 2024.

Jan Euving
Geboren 29 juni 1930. Gestorven 8 oktober 2024.

We ontsteken een gedachteniskaars voor allen die stierven,
vaak naamloos voor ons, maar door God bij name gekend.

Wij zingen: ‘Er is een land van louter licht,
Lied 753: 1, 2en 6, LB 2013

1. Er is een land van louter licht
waar heil’'gen heersers zijn.

Nooit gaat de gouden dag daar dicht
in duisternis of pijn.

2. Daar is het altijd lentetijd,

in bloei staat elke plant.

Alleen de smalle doodszee scheidt
ons van dat zalig land.

6. God, laat ons dan als Mozes hier
hoog in uw zonneschijn,

en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn.

Rondgang - vrijblijvend - om persoonlijk een
gedachteniskaarsje aan te steken.



De organist speelt: ‘Largo en Air’ van G.F. Héindel

Als afsluiting van deze gedachtenis zingen wij: ‘Met God zijn
wij verbonden,’ Lied 968: 5, LB 2013

5. Met God zijn wij verbonden, met Vader, Zoon en Geest,
met alwie overwonnen, alwie zijn trouw geweest.
Bewijs ons uw genade, dan zingen wij bevrijd
de glorie van uw daden, in tijd en eeuwigheid.

Gaven en gebeden

Toelichting bij de gaven, door de diaken
Bestemming bloemen en mededelingen, door de diaken

Inzameling van de gaven

Gebeden

Gebed over de gaven
Dank en voorbeden
Stilgebed

Onze Vader (gezamenlijk)

Heenzending en zegen

- wij gaan staan -

Slotlied: ‘Ga met God en Hij zal met je zij,’
Lied 416:1t/m 4 LB 2013



1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen

met zijn raad eb troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn

2. Ga met God en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,

over jou zijn vleugels spreiden.

Ga met God en Hij zal met je zijn

3. Ga met God en Hij zal met je zijn,
in zijn liefde je bewaren,

in de dood je leven sparen.

Ga met God en Hij zal met je zijn

4. Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,

in zijn naam elkaar begroeten.

Ga met God en Hij zal met je zijn

Zegen
Amen (gezongen)

Na deze viering drinken we koffie, thee of fris. Van harte
welkom!

Ook mag u na deze viering een gedachteniskaarsje meenemen
naar huis.



